
Van de kerkenraad 
Gasten bij het Heilig Avondmaal 

De gemeente van Christus viert het Heilig Avondmaal in de gemeenschap met Gods 

wereldwijde Kerk. Dat betekent onder meer voor ons als gemeente dat er openheid is naar 

gasten van buiten onze gemeente die tijdens een avondmaalsdienst verlangen deel te nemen 

aan het sacrament van het Heilig Avondmaal. Wanneer een broeder of zuster uit een andere 

gemeente in de eigen gemeente kerkelijk gerechtigd is aan het sacrament deel te nemen, is 

die ruimte er in principe ook bij ons.  

Wel stelt de kerkenraad het op prijs dat in dergelijke situaties in de week voorafgaand aan de 

bediening van het Heilig Avondmaal contact gezocht wordt met de scriba of de predikant. De 

kerkenraad is immers geroepen om voor zover dat mogelijk is te waken over de heiligheid 

van de viering van het sacrament. Op het moment dat echter niet bekend is wie eventuele 

gasten zijn, kan daar geen invulling aan worden gegeven.  

Als het gaat over gasten aan het Heilig Avondmaal, heeft dat meestal te maken met relaties 

van eigen gemeenteleden. Daarom brengt de kerkenraad dit op deze wijze onder ieders 

aandacht. Het verzoek is dan ook om het verlangen van gasten om deel te nemen aan het 

Heilig Avondmaal, vooraf kenbaar te maken. Op die wijze is de kerkenraad op de hoogte van 

de achtergrond van eventuele gasten aan het Heilig Avondmaal. 


